
Workshop Geboortemandala maken. 

Hoe leuk is het om een persoonlijke mandala te maken van je eigen geboortedatum.  

In de mandala kun je tot uiting brengen wie je bent. Je kunt er alle dingen die je leuk vindt of 

die bij jou horen een plekje geven. In de uiteindelijke mandala zul je jezelf herkennen. 

Je kunt hem natuurlijk ook voor een ander maken, je partner, kind, kleinkind of vriend(in). Of 

voor een jubileum. 

 

Bij het maken van een geboorte- of jubileummandala ga je uit van alle getallen van je 

geboortedatum of van de datum van het jubileum. 

Je maakt als het ware een soort blauwdruk van jezelf door de getallen symbolisch in kleur en 

in vorm weer te geven in je mandala.  

In de 2-daagse workshop helpen we je daarbij. Ook krijg je informatie over teken- en 

kleurtechniek en uitleg over de getallen.  

 

De workshop wordt in Alkmaar (Daalmeer) gegeven op een zaterdag en een zondag en is 
van 14.00 – 17.00. 
Op zaterdag maken we eerst een globale kladopzet en een beginnetje met opzetten op het 
grote vel. Dat maken we op zondag af en dan gaan we ook kleuren. 

 
Mocht je verder weg wonen, dan zijn er in Alkmaar genoeg leuke plekjes voor een 
overnachting, en de ochtend kun je dan gebruiken om de leuke binnenstad van Alkmaar te 
bekijken of om even lekker uit te waaien op het strand. 
 
Voor meer informatie kun je mailen naar henriette@pacha-mama.nl 


